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De Nederlandse UNIFIL Vereniging (NUV)
is in 1999 opgericht en is in principe al
leen vóór Unifillers, Dutchbatt en Dutch
Infantry Coy en hun familieleden. De NUV
heeft vijf kernwaarden genomen, die zij
de komende jaren wil uitdragen.
 
Saamhorigheid
De leden van de NUV hebben behoefte
om samen te komen om gevoelens, erva
ringen en kameraadschap te delen en
plezier te hebben. Dat doen zij door acti
viteiten als reünies, plechtigheden, de
filés, deelname aan bijzondere persoon
lijke activiteiten (bijvoorbeeld een be
grafenis of een DIG uitreiking), de ALV en
kleinere activiteiten. Zij stralen daarbij
een ‘wij-gevoel’ uit van trots en professi
onaliteit. Dit versterkt de onderlinge
band en heeft een goede uitstraling naar
de buitenwereld.
 
Informatie
De NUV stelt zich tot doel om door mid
del van verbeterde informatie een bijdra
ge te leveren aan de saamhorigheid,
herdenking, belangenbehartiging en
representatie en de leden nog beter als
individu op de hoogte te houden van wat
er boven en rond hen gebeurt. Dat doen
we vooral door de website en de Dubbel
Vier. Daarnaast zijn de afgelopen jaren de
sociale media als Facebook en Twitter
een steeds grotere rol gaan spelen.
 
Belangenbehartiging en zorg
De positie van de Unifillers moet worden
versterkt door hun belangen op het
meest hoge niveau kenbaar te maken en
te verdedigen, de omgeving te beïnvloe
den, het uitvoeren van nuldelijnszorg en
het zorg dragen voor systemen en regel
geving die aansluiten op de belangen
van de veteraan. Kort gezegd: de NUV
komt binnen zijn mogelijkheden op voor
Unifillers. De mate waarin en de gebie
den waarop moeten telkens worden be
zien. Dat doen we door: lobbyen bij
onder andere de politiek, Defensie, het
Veteranen Platform, het Veteraneninsti
tuut, De Basis, gelijkgestemde vetera
nenorganisaties, het JWF, vfonds etc. De

houding van het bestuur is daarin betrok
ken, proactief, kritisch en non conformis
tisch.
 
Representatie
Om de belangen en uitstraling van de
Unifillers te optimaliseren zorgt de NUV
samen met haar leden voor een zo groot
mogelijke ‘footprint’ in Nederland, door
zoveel mogelijk contact met organisa
ties, partijen, mensen en coryfeeën. Door
deelname aan zoveel mogelijk activitei
ten die een positieve en nuttige uitstra
ling hebben (commando overdracht,
verjaardag van Libanon, Regimentsdag,
ceremoniële bijeenkomsten, erewach
ten, herdenkingen etc.
 
Herdenken
De Unifiller is er tot diep in zijn vezels van
doordrongen dat veel collega veteranen
het hoogste goed hebben gegeven voor
de vrijheid en hebben daar diep respect
voor. Dat willen wij ook tonen en bele
ven. Dit doen we door aanwezig te zijn
met een eenheid of delegatie, die respect
en trots uitstraalt bij die bijeenkomsten
die er toe doen.
 
Bestuursleden NUV
 
Voorzitter:  Yeb-Jan Joustra
voorzitter@unifilvereniging.nl
 
Secretaris:  Sjaak Duine
secretaris@unifilvereniging.nl
Irenestraat 9
4811 SB Breda
Tel. 06-53356742
 
Penningmeester en ledenadministratie:
Sjak Neelen
penningmeester@unifilvereniging.nl
Ericalaan 16
6086 CV Neer
Tel. 06-21535205
 
Lid bestuur (Merchandising en activitei
ten) Berry Diestelhof
merchandising@unifilvereniging.nl
tel. 0575-520435
 
Lid bestuur (ceremonieel en activiteiten)
Sjon Brands
activiteiten@unifilvereniging.nl
kafra721@hotmail.com
 
Lid bestuur (activiteiten): Hans van Lent
Nekaf56@gmail.com
Tel. 06-21245792

 

Commissieleden NUV
 
Redactie Dubbel Vier en sociale media - Erik
Kuiper
redactie@unifilvereniging.nl
Tel. 06-13375634
 
Sociale Media – Hans van Lent, Erik Kuiper
 
Ceremonieel – Erik van Till, Sjon Brands
 
Nuldelijnszorg en Sociaal Fonds – Cees van
Ingen, Sjaak Duine
 
Commissie van Beroep – Fred Krijnen,
Marvin Kuiper, Jan van Halen
cvb@unifilvereniging.nl
 
Webmasterwww.unifilvereniging.nl
 
Bart van Lier, Pieter Mielen, Sjak Neelen
webmaster@unifilvereniging.nl
 
 
 
Foto voorpagina
Nederlandse UNIFIL militairen tijdens
inzet in het kader van de Force Mobile
Reserve UNIFIL, maart 1981 
 
De activiteiten van de NUV worden mede
mogelijk gemaakt door een bijdrage van
het vfonds.
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Colofon
Dubbel Vier, uitgave van de
Nederlandse UNIFIL Vereniging
 
Jaargang 15, nr. 3, september 2014
 
Oplage 1.200 stuks
 
Drukker Editoo B.V.
 
Redactie Erik Kuiper
redactie@unifilvereniging.nl
 
Adreswijzigingen
Alleen schriftelijk doorgeven aan:
Ledenadministratie NUV
S. Neelen
Ericalaan 16
6086 CV Neer
 
Adverteren in de Dubbel Vier
Ondersteun het werk van de vereniging
en adverteer in de Dubbel Vier. Laat u
informeren over de mogelijkheden re
dactie@unifilvereniging.nl en penning
meester@unifilvereniging.nl
 
Aanleveren kopij en fotomateriaal
Graag ontvangt de redactie artikelen en
foto’s voor de Dubbel Vier. De redactie
behoudt zich het recht voor ingezonden
stukken in te korten of om er veranderin
gen in aan te brengen.
 
De artikelen in de Dubbel Vier hoeven
niet noodzakelijkerwijs de zienswijze van
het bestuur weer te geven.
 
Overname artikelen
Overname van artikelen is toegestaan
met bronvermelding en toezending van
een exemplaar aan adres van de secreta
ris.
 
Inleveren kopij voor de Dubbel Vier
De deadlines voor de Dubbel Vier staan
vermeld op de website van de NUV.
 
De deadline voor Dubbel Vier 4-2014 is
 
17 november 2014 
 

Van de voorzitter
 
 
Beste lezers,
 
Met nog een maand te gaan tot de Veteranendag van Clas/KL op 15 oktober en onze
UNIFIL Reünie op 18 oktober zal het u niet verbazen dat er door medewerkers van
Defensie, van het NMM te Soesterberg en onze vrijwilligers onder aanvoering van
Sjaak Duine hard wordt gewerkt om van beide dagen onvergetelijke "SHARING
MOMENTS" te maken!
 
Velen hebben zich al ingeschreven, mocht dit onverhoopt zelf nog niet hebben ge
daan check dan op de website hoe te handelen: http://www.unifilreunie.nl. Tevens
is het goed om ook via b.v. Social Media te verifiëren/vragen wie van uw lichting,
post, peloton en/of compagnie gaat. Het is immers een geweldig moment om samen
oude herinneringen op te halen, elkaar te ontmoeten en te horen wat een maat
vandaag doet. Ook voor familie en geïnteresseerden wordt onze reünie een bijzon
dere dag; onder leiding van sportinstructeurs van het 44e is er de mogelijkheid deel
te nemen aan een militaire bootcamp (denk aan gepaste kleding en schoeisel) en het
nieuwe Nationaal Militair Museum te bezoeken: www.nmm.nl. Verder in deze Dubbel
Vier meer over het programma. 
 
Morgen, 16 september is het de Derde Dinsdag in September. Een bijzondere Derde
Dinsdag in September; immers meer dan ooit staat, zo lijkt het wel, onze wereld op
heel veel plaatsen in brand. Onze vrijheid en democratie zijn helaas niet vanzelfspre
kend. Wreedheden van organisaties als IS dienen te worden gestopt. Wij zijn er niet
door te zeggen hoe goed wij het doen ten opzichte van andere landen door gemid
deld 1.000 Nederlandse militairen op missie te hebben. Wij realiseren ons onvoldoen
de dat vele van onze vaak nog jonge mannen en vrouwen inmiddels er al meer dan
5 missies op hebben zitten. Wat betekent deze inzet voor hen, hun families en
vrienden? Daarom pleit ik ervoor om meer mensen, budget en middelen vrij te maken
voor onze Defensie. Een Defensie waar we zo trots op mogen zijn!
 
Ik hoop u allen te mogen begroeten op beide SHARING MOMENTS!
 
Yeb-Jan Joustra,
Voorzitter
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Ontwikkelingen
(tekst en foto/scanSjaak Duine) Jullie zijn er aan gewend dat ik regelmatig terugkoppel over Haagse ontwikkelingen. Omdat ik
om diverse redenen mijn functie bij het Veteranen Platform heb neergelegd, zal dit mijn laatste bijdrage zijn. LKOL bd Verdi van
Hilten heeft inmiddels namens het bestuur mijn functie daar overgenomen en hij gaat jullie informeren als dat nodig is.
Wel wil ik jullie informeren over iets wat mij eigenlijk is overkomen. Ongeveer twee jaar geleden is er een project geweest
vanuit het Veteraneninstituut: ‘Verhalen van veteranen’. Ik heb daar aan mee gedaan, omdat ik het gevoel had dat er te weinig
bekend is van wat er echt in Libanon is gebeurd. Ik heb mijn verhaal gedaan en ik ben daarna eigenlijk snel vergeten dat ik er
aan mee heb gedaan. Tot ik in april of zo van dit jaar werd benaderd door de organisatie van de Veteranendag, met de vraag of
ik mijn verhaal over Libanon zou kunnen vertellen d.m.v. een film, in de Ridderzaal. Ik was onmiddellijk enthousiast, niet zo zeer
om mij zelf, maar ik zag het eindelijk als een kans om Libanon uit te dragen. Uiteindelijk is het een filmpje geworden van onge
veer 3 minuten en een kort verhaal in de Ridderzaal van ongeveer twee minuten, waarin ik vertel over de mangelende gewelds
instructie, een gijzeling, een schijnexecutie en mijn afreageren daarna. Je kan het op de website vinden.

 

 
Ik vond het wel heftig om te doen. De zenuwen gierden door mijn lichaam. Je praat
niet elke dag voor een volle Ridderzaal en voor de Koning en Minister President. Ik
kreeg daarna veel reacties in de zin van: “Ik wist niet dat dit soort incidenten in Liba
non zijn gebeurd, heftig, ..” Ook in de afgelopen tijd kreeg ik veel waarderende op
merkingen hierover. Ook van beroepsmilitairen met een lange staat van dienst kreeg
ik reacties, dat ze dit echt niet wisten, zo ook van de vorige IGK. Ik heb de Minister
van Defensie verteld, dat ook beroepsmilitairen die terug kwamen eigenlijk hun
verhaal niet kwijt konden. Defensie had er geen belangstelling voor. Dat overkwam
mij ook. Ik meldde mij begin april 1981 terug bij mijn bataljon. Trots op wat we
hadden gepresteerd. Maar dat werd al snel de bodem ingeslagen door de majoor
waar ik mij moest melden. “Zo smerige cowboy, ben je daar weer!! Ik heb wel gehoord
wat je daar hebt uitgespookt. Je bent nu weer in het echte leger. Als je een stap fout
zet, of over Libanon begint, dan trap ik je het leger uit!!” Dat was overigens een majoor

die in zijn leven tot dat moment nooit verder was gekomen dan de Harskamp. Daarna heb ik binnen de KL mijn mond maar
gehouden over Libanon, net zoals veel dienstplichtigen na terugkeer denk ik. Het verzoek van het Veteraneninstituut was dan
ook wel erg welkom. En het verzoek van de organisatoren van Veteranendag was de echte bekroning. Eindelijk kon ik mijn
verhaal kwijt.
 
Ondertussen kwam ook het verzoek om mee te doen aan een stripboek. Een paar weken na mijn gijzeling en schijnexecutie
werden we geconfronteerd met een circa 14 jarige Palestijnse jongen, die was volgepakt met explosieven en zich in Israël wilde
opblazen. Die was op de begraafplaats bij Kafra door de mensen van 7-21 tegen gehouden. Samen met een tolk heb ik daar
urenlang mee staan onderhandelen. Best heftig omdat hij erg bang was en vanuit de verte werd opgenaaid door andere Pales
tijnen. Hij had letterlijk en figuurlijk een kort lontje. Uiteindelijk is het goed afgelopen. Op 11 oktober komt er bij de stripdagen
in Breda een stripboek uit waarin circa 10 verhalen van veteranen staan. Ook dit verhaal.
 
Waarom vertel ik dit? Zeker niet uit een oogpunt van zelfpromotie, want daar heb ik geen behoefte aan. Ik heb na Libanon privé
wel heftiger momenten mee gemaakt dan mijn ervaringen in Libanon. Ik zie het als een kans om het ware verhaal van Libanon
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weer vast te stellen. De vredesmissie UNIFIL als geheel was zeker niet zo heftig als Korea en bijvoorbeeld Uruzgan. Maar plaat
selijk was het soms echt oorlog. Dat beeld bestaat nog onvoldoende. Dat willen we als bestuur nu recht gaan zetten.
In de periode van UNIFIL Libanon zijn eigenlijk twee fouten gemaakt. Het bataljon hield ten eerste geen gedetailleerd dagboek,
after action reports en evaluaties bij. In die zin heeft men nooit de click gemaakt van vredeseenheid naar oorlogseenheid. Ten
tweede: de LTGEN Roos heeft na de Libanon operatie in de Legerraad opgemerkt: “Zo, de operatie is voorbij, het verdiende niet
altijd de schoonheidsprijs, ik wil er niets meer over horen.” Toen ik als jong stafofficier in 1986 bij de Landmachtstaf ging werken,
was bijna alles over Libanon vernietigd. Met uitzondering van VRA-tjes over vermissingen en beschadigingen. Die heb ik toen
overigens zelf in de vuilnisbak gegooid.
 
Ik heb de Minister voorgesteld om nog eens goed te kijken naar de Libanon operatie. Niet om allerlei medailles, emblemen en
ander metaal, maar om het ware verhaal over wat er gebeurd is beter in beeld te brengen. Geen dikke duimen boek, maar goede
feitelijke verslaglegging, zodat er een waarheidsgetrouw beeld ontstaat. En misschien, heel misschien, nu Defensie na het vallen
van de muur omgevormd is van een bureaucratisch garnizoensleger naar een expeditionaire organisatie, is er misschien nu ook
mentale en politieke ruimte voor een herwaardering van de Libanon operatie.
Ik weet wel zeker dat we zo’n stap voor een Ministerie niet in een keer gaan bereiken. Maar wij als bestuur werken hier hard aan.
 
(op de foto: Sjaak Duine met zijn chauffeur Ben Scholtens in de Nekaf UNIFIL 1057 op de CP van de A-cie, post 7-11, Yatar, voorjaar 1981) 
 

Van de penningmeester
(Sjak Neelen) SEPA  incasso van de contributie
Vanaf juni 2014 incasseren wij met de Europese variant van de Nederlandse incasso; de Euro incasso. Op of rond de laatste
vrijdag van de maand schrijven wij uw nog niet betaalde contributie voor dit verenigingsjaar ineens af, tot het bedrag in zijn
geheel  is voldaan.
De afschrijving op uw rekeningafschrift ziet er vanaf 2014 anders uit dan u gewend bent. U herkent onze incasso aan de volgen
de gegevens:
 
Ons Incassant ID                              NL71ZZZ05062914000
Uw machtigingskenmerk            uw militair registratienummer
Omschrijving incasso                     contributie 2014 NUV
 
Als u niet (tijdig) uw contributie betaalt, dan zetten we de verzending van de Dubbel Vier stop en royeren wij u als lid van de
vereniging.
 
Kaartjes voor de Reünie
De prijs van een kaartje bedraagt  voor leden en hun gezinsleden €  17,50 en voor niet leden € 27,50. Vanaf augustus 2014
worden ook € 0,40 kosten per bestelling (niet per kaart) in rekening gebracht. Je kunt de kaartjes bestellen in ons  online ticket
bureau dat aan de reünie website gekoppeld is   http://www.unifilreunie.nl/ Daar kunt u de kaartjes betalen en downloaden. In
de prijsstelling bij de kaartverkoop hebben we  duidelijk gemaakt wat het voordeel  is om betalend lid te zijn van de Nederland
se UNIFIL Vereniging.
 
Nieuwe leden
In de afgelopen periode verwelkomen wij binnen de vereniging 66 nieuwe leden. Deze editie van de Dubbel Vier wordt aan
1171 adressen toegezonden. De teller staat nu op 1117 Unifillers. In aanloop naar de reünie melden zich steeds meer Unifillers
aan de poort van de vereniging om zich in de NUV  gelederen te voegen. Dat is mooi, daar doen we het voor als bestuursleden.
 
Het bestuurswerk wordt in aanloop naar de reünie steeds drukker. Veel mail en telefoonverkeer overdag. In de avond uren is het
betrekkelijk rustig. Als we kunnen bijdragen aan dit knalfeest, doen we dat graag. Ik spreek de wens uit dat we veel oude en
nieuwe leden zien en spreken op 18 oktober. In de gratis goody bag met verrassingen zit nog een aanmeldformulier en folder 
voor diegene die nog steeds geen NUV lid zijn. Wellicht besluiten ze dan om terug te keren naar hun roots.
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Post 7-7A in Kootwijkerbroek?
(foto's Libanon: Cees Dekker) Voor de zomervakantie ging bij de redactie de telefoon. Een van de NUV leden meldde zich met zijn
verhaal: “Ik had al eerder er over gedacht om eens te bellen met het blad, maar het kwam er steeds niet van. Maar ik wil laten
weten dat ik in mijn tuin het wachtkot van Post 7-7 heb nagebouwd. Zit daar een verhaal in voor de Dubbel Vier?”. Verrast door
dit voor de Unifillers onbekende nieuws een afspraak gemaakt om langs te gaan, om dit met eigen ogen te aanschouwen. Het
werd een gezellige en interessante ontmoeting. Unifiller Cees Dekker woont in Kootwijkerbroek op een soort van boerderij met
veel grond er om heen. Hij heeft als dienstplichtig soldaat een klein half jaar van 1982/83 in Libanon gediend bij de PAOSTcie
op Post 7-7, als lader mortieren. Tegenwoordig, na in de loop der tijd meerdere beroepen te hebben gedaan, werkt hij als toren
kraanmachist, zeg maar op grote, eenzame hoogte (30 meter).

Cees Dekker (rechts) als MAG helper op een patrouille in Zibqin, 1982

De Libanontijd van Cees is van na de Israëlische inval van juni
1982; met de mortieren hebben ze maar een aantal keren
lichtsteun hoeven te schieten. Wonen en werken op 7-7 be
stond vooral uit het lopen van dorps- of sociale patrouilles en
wadipatrouilles met luisterposten. Toen de YP van de post
kapot was, werd de patrouille door Zibqin naar Jibal Al Butm
lopend afgelegd. Op 7-23 werden dan andere batterijen ge
haald voor de radio. Daarnaast bestond het werk uit het
draaien van wachtdiensten in het wachtkotje op het roadblock
van Post 7-7, Post 7-7A. Wat is het eerste dat in je opkomt als
je aan Libanon denkt? Cees: “De saamhorigheid, het samen
klaren van de klus. Als je van patrouille terug kwam, had ik altijd
het idee weer thuis te komen”. Van het verschil in cultuur heeft
hij wel eens opgekeken. Bijvoorbeeld bij Ali’s Prefab, het eet
huisje aan de rand van Post 7-7, waar je van die lekkere sand
wich-egg kon krijgen. “Als het tijd was om te bidden, dan rolde
Ali, klanten of niet, zijn kleedje uit op de grond, knielde neer
 en deed zijn gebed”.
Al met al vond Cees zijn uitzending naar Libanon een mooie
tijd, die hij niet had willen missen. “Ik vind dat ik het nuttig
gedaan heb”. Ondanks dat het allemaal heel primitief was. Het
heeft zeker indruk gemaakt, vooral de beelden van Beiroet dat
grotendeels in puin lag. Hij heeft er vooral van geleerd te rela
tiveren. De wereld van nu is individualistisch, met veel afgunst.
“Soms heb ik wel eens heimwee naar die saamhorigheid van
toen. Af en toe kom ik via mijn werk Unifillers tegen, daar heb
ik dan altijd leuke praatjes mee”.
Hij doet niet veel met zijn veteraan zijn, is wel een paar keer
naar Nederlandse Veteranendag geweest. “Leuk om jongens
van toen tegen te komen. Het is voor mij echt een dagje uit”.
Cees zal ook naar de grote UNIFIL reünie op 18 oktober in
Soesterberg gaan. 

In 1986 is hij in Kootwijkerbroek begonnen. Cees is een natuurliefhebber. Aanvanke
lijk begon hij met een soort boerenbedrijf. Gaandeweg kwamen de plannen om een
gedeelte van zijn grond in te richten als natuurgebied. Daarmee is hij gestopt met
‘boeren’. Nu staat er bij hem nog een grote caravanstalling. Vele gemeentelijke en
provinciale procedures, vergunningen en duizenden euro’s later is een voormalig
maïsveld omgeturnd tot grote vijver. De kosten van alles zijn deels betaald van de
verkoop van het voor de vijver afgegraven zand. De natuurtuin van Cees met vijver
en eiland sluit weer aan op een ander natuurgebied. Zelf komende uit de Randstad
kijk ik mijn ogen uit bij zo’n groot stuk land. Er straalt rust uit in een natuurlijke om
geving.
Omdat hij de laatste tijd wat vaker aan zijn Libanontijd heeft gedacht, kreeg hij het
idee om de toch al voorgenomen uitkijkpost aan de plas vorm te geven gelijk het Het wachtkot op Post 7-7 nabij Zibqin, 1983

wachtkotje van Post 7-7. De foto’s uit zijn album dienden als leidraad voor de vormgeving. Inderdaad, aan de overkant van de
vijver staat een hok, gelijkend op de wachtkotjes van de UNIFIL roadblocks. Post 7-7A staat er op geschreven. Samen zijn we via
een kruip-door-sluip-door pad aangekomen bij het wachtkotje. Herkenbaar met zijn dikke muren en een overstekend dak,
waarvan Cees zegt: “Dan blijft het allemaal lekker droog binnen”. Boven de entree van het wachtkotje staat: ‘CHARLIE MORTAR
PLATOON’. Het kijkt uit over de plas en het aangrenzende weiland. Rondom de vijver is allerlei flora en fauna, zo zijn er ijsvogels.
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De binnenkant van het wachtkotje is aangekleed met onder andere een legerradio,
een blauwe VN helm en een leuk detail: de lijst van de diensten op Post 7-7. Die en
die moeten dan op wacht, die op patrouille en die heeft corvee. Het is een kopie van
een origineel uit 1983. Het wachtkotje is nu de plek om even helemaal tot rust te
komen, te midden van de natuur. “Na het werk hier gaan zitten, en ik knap er helemaal
van op. Lekker rust in de kop”, aldus Cees. Heb je eigenlijk een motto in het leven?
Vraag ik hem. “Doorpakken, als je eenmaal ergens aan begonnen bent, mee door
gaan” zegt hij. De aanleg van de natuurtuin kende veel obstakels in de zin van pro
cedures en zaken als een schoongrondverklaring. Kosten allemaal tijd en vooral geld.
Zijn motto is ook hier van toepassing, hij zegt er wel bij: “Je moet er wel echt liefheb
berij in hebben”.
De tijd is gevlogen met dit interview, het was goed toeven in het wachtkotje. Aan mij
de eer om als eerste UNIFIL bezoeker het kotje te signeren, net als dat bij het origineel
in Libanon iedereen zijn naam op het houtwerk heeft neergeschreven.
Cees vertelde dat hij het heel leuk zou vinden als er af en toe Unifillers op bezoek
zouden komen en een bezoek zouden brengen aan het wachtkotje. Bijvoorbeeld als
er weer eens een motorrit gepland is, dat die dan langs Kootwijkerbroek komt voor
een praatje pot over toen en een drankje. Of oud-gedienden van Post 7-7, die for old
times sake een paar uur in het wachtkotje willen verblijven en natuurlijk hun naam

Cees Dekker voor zijn wachtkotje, 2014

willen vereeuwigen op het houtwerk van
het kotje. Fotoboeken er bij en de verha
len komen vanzelf, het als vandaag tij
dens het interview.
Wil je een keer een kijkje nemen bij Cees,
mail dan met je telefoonnummer aan
redactie@unifilvereniging.nl, dan neemt
Cees contact met je op.
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UNIFIL Reünie 18 oktober 2014
“Hey, dat is lang geleden, hoe is het met jou?” “Je bent er ook niet knapper op geworden.” “Weet je nog, die ene patrouille?” “Ik
zou best nog wel eens een keer een sandwich-egg willen eten.” “Ik ben benieuwd of die en die nog komen.” Dat zijn zo maar
bedenksels, maar zou zo maar de praat kunnen zijn op de komende reünie 18 oktober in Soesterberg. Sharing moments !!
(Sjaak Duine) De voorbereidingen voor die reünie zijn in volle gang. De samenwerking met de Clas, het museum, Heijmans
(bouwer en commercieel exploitant) en het organisatiebureau Artishock lopen erg goed. Vooral van de CLas hebben we veel
steun. De KL stelt zich heel flexibel en actief op. We hebben goede afspraken gemaakt over wie wat doet. Ook ons regiment
spant zich enorm in en is betrokken. De KL voelt aan als een warm nest.
Het was voor de NUV een sprong in het duister. We hebben nog nooit zelf zo’n grote reünie georganiseerd en konden bijvoorbeeld
niet inschatten wat de belangstelling zou zijn.

In ieder geval is nu wel veel geregeld:
-      - Tent met licht, verwarming, meubilair, garderobe, receptie, sanitair (ook voor
invaliden)
-       - Opvang op het station Amersfoort, parkeerplaatsen, ook voor invaliden,
bewijzering
-       - Podium, geluidsinstallatie, videoschermen, muziek, een militaire kapel
-       - Parkeerbegeleiding, BHV, EHBO, beveiliging
-       - Rijstmaaltijd, diverse bars
-       - Merchandising en diverse stands van sponsors
-       - Diverse informatiepunten, waaronder informatie over de zorg en ondersteu
ning van veteranen
-       - Een staticshow, meerijden met voertuigen, een bootcamp ,een tentenkamp,
een mobiele veldkeuken
-       - Bezoek aan het museum en een terugkom kaartje, voor het moment dat het
museum af is (december 2014)
-       - Informatievoorziening via de website, via email, via receptie en gastheren,
vrouwen
-       - Goodybag

Het programma ziet er als volgt uit.
-       - 10.30 uur: Inloop
-       - 12.00 uur:  Officiële opening door een hoge autoriteit en onze voorzitter, waarin een kort moment van herdenking
-       - 12.30 uur: Tap open en feitelijke start van de reünie
-       - 17.00 uur: Einde reünie
 
We gaan u op alle mogelijke manieren informeren waar u uw maten kunt vinden. Dat doen we door middel van kaartjes, borden,
email, informatie op de website en via onze gastheren en gastvrouwen (studenten van de NHTV in Breda). Zo vindt u in deze
Dubbel Vier op pagina 11 het systeem “Hoe vind ik mijn maatje?”, waarmee het makkelijker moet zijn om uw tijds-, compagnie
en/of postgenoten te vinden.  

Nationaal Militair Museum

8



Mooi tijdsbeeld gevangen, bij de tentoonstelling Internationale missies in het Nationaal Militair Museum 

Tot voor de zomervakantie liepen de inschrijvingen nog niet erg hard. Veel mensen hebben kennelijk gewacht tot na hun va
kantie. Nu loopt het echt storm, maar we zitten nog niet vol. Dat punt bereiken we denk ik rond 1 oktober. Omdat we nu afspra
ken aan het maken zijn met de catering en tentenbouwer, kan er een moment komen dat vol = vol. Daarom het verzoek om niet
te wachten tot na die datum, maar doe tijdig uw aanmelding! Ga ook eens na bij uw maten of ze zich al hebben ingeschreven.
We zouden het zeer op prijs stellen, als we veel reünisten krijgen. De leden van de NUV zijn hier ook onze ambassadeurs bij.
 
Financieel zijn we er nog niet helemaal uit, dus een paar sponsoren zijn meer dan welkom. Het bestuur heeft er enorm veel zin
in en wij hopen jullie in grote getale te kunnen ontmoeten. Het enthousiasme en de positiviteit van Unifillers lid van de vereni
ging of niet, die wij ervaren naar aanleiding van de organisatie van de reünie, werkt voor ons als een extra stimulans om er iets
moois van te maken.  
Vergeet niet de blauwe baret mee te nemen!
 
Sjaak Duine
Voorzitter van de Stichting Unifil Reünie (foto's NMM/Heymans/Artishock) 

Nationaal Militair Museum Soesterberg
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Bezoekt u het Nationaal Militair Museum?

Denk dan eens aan de mogelijkheid om te overnachten bij hotel Kontakt der Kontinenten en 

vandaaruit de omgeving te verkennen.

• gevestigd in historische panden; een voormalig missiehuis en klooster. Beide panden zijn 

gerenoveerd met behoud van diverse elementen van toen

• comfortabele hotelkamers met douche, toilet, bureau, telefoon en televisie

• lounge met leeshoek, waar de dagelijkse krant te vinden is

• gratis koffie en thee in de lounge - lekker bij de krant of het boek dat u uit de kast wilt meenemen

• groot eigen bosterrein en terras

• gratis parkeren en opladen van elektrische auto en fiets

• fiets- en wandelroutes verkrijgbaar bij de receptie

• fietsverhuur mogelijk

• heerlijk ontbijten en/of dineren in ProefLokaal De Wereld

Reserveer uw kamer op: 
www.kontaktderkontinenten.nl, mail naar info@kontaktderkontinenten.nl 

of bel met onze receptie (0346) 35 17 55.

Vermeld bij uw reservering deze advertentie en u ontvangt van ons een welkomstdrankje in de bar 

van ProefLokaal De Wereld. 

U bent van harte welkom voor een werelds verblijf!

Amersfoortsestraat 20, 3769 AS  Soesterberg  -  Telefoon (0346) 35 17 55  -  Fax (0346) 35 47 35
info@kontaktderkontinenten.nl  -  www.kontaktderkontinenten.nl



Hoe vind ik mijn maatje? 

SHARING MOMENTS, de grote UNIFIL reünie te Soesterberg: Op 18 oktober is het belangrijk om zo 

veel mogelijk oude Libanonmaten te ontmoeten. 

Door de vele reacties en bijbehorende inschrijvingen is dit zeker mogelijk. 

Om elkaar snel terug te vinden in de menigte gaan we gebruik maken van een bewegwijzering  

met kleuren en onderverdeling met jaartallen (DIC uitgezonderd). 

Van te voren is het van belang dat iedereen de kleur van zijn eenheid weet en het jaar van aankomst. 

In de grote Reünietent is de volgende kleurenindeling en onderverdeling gemaakt: 

  

             Groen  Haris                1979            1980              1981            1982             1983 

              Grijs     Al-Yatun          1979            1980              1981            1982             1983          

              Geel     A-Cie                1979            1980              1981            1982             1983 

              Blauw  C-Cie                1979            1980              1981            1982             1983 

              Rood   Ost-Cie             1979            1980              1981            1982             1983 

              Bruin   DIC                   DIC I               DIC II            DIC III          DIC IV 

              Wit      Overige        Overige 

Voorbeeld: 

U bent op 17 maart 1982 aangekomen op post 7-22 van de Charlie-compagnie. 

Volg de blauwe borden naar het blauwe vak en daar gaat u naar het bordje 1982. 

Uiteraard zijn er uitzonderingen en overlappingen in verband met overplaatsingen en dergelijke. 

Bepaal van te voren waar je mogelijk nog meer oude bekenden kan tegenkomen. 
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10 jaar Nederlandse Veteranendag
28 juni was alweer de 10e editie van Nederlandse Veteranendag. In 2005 was de eerste Veteranendag. De dag is ingesteld als
een eerbetoon aan alle Nederlandse veteranen, een dag waarop erkenning en waardering voor veteranen centraal staat.  In 2005
was er nog sprake van een schoorvoetend begin met een ceremonie in Den Haag en een feestavond in Ahoy Rotterdam. Anno
2014 is Veteranendag een nationale feestdag en trekt het evenement geconcentreerd in Den Haag meer dan 80.000 bezoekers.
 Het Comité Nederlandse Veteranendag zal in de toekomst Nationaal Comité Nederlandse Veteranendag gaan heten, een be
vestiging van deze dag als jaarlijkse feestdag van erkenning en waardering voor alle veteranen. Ruim 5.000 veteranen namen
deel aan het defilé. Nieuw in het defilé waren een paar schoolklassen, die op school in de klas een veteraan als gastspreker
hadden ontvangen. De Witte Anjer als publiek symbool van waardering voor veteranen speelde dit jaar een nog grotere rol. De
Commandant der Strijdkrachten Generaal Tom Middendorp heeft de Witte Anjer van harte ondersteund. Dit jaar zijn 80.000
witte anjers besteld. Een mooi resultaat voor een initiatief, geboren vanuit UNIFIL veteranen in 2004/2005.

De Zeeuwse vaandeldragers v.l.n.r. Wil Lossie, Lodie Everts, René de Vos
(Foto: E. de Vos-Rietdijk) 

Alle jaren neemt de UNIFIL vereniging al
deel aan Veteranendag. Inmiddels is het
NUV detachement het grootste detache
ment in het defilé met ongeveer 250
deelnemers. Het detachement is daar
mee zo groot geworden, dat het in klei
nere pelotons geknipt werd met elk een
eigen pelotonscommandant. Bij het ver
delen werd geselecteerd op tenue, oud
groen bij elkaar net als DT uniformen en
veteranen- en burgertenue. Er was alom
lof voor de wijze waarop UNIFIL ook dit
jaar marcheerde door de Haagse binnen
stad, de trots straalde er van af. Het vaan
del en de vlaggen vooraan in het deta
chement werden deze keer gedragen
door UNIFIL veteranen afkomstig uit
Zeeland, Lodie Everts, Wil Lossie en René
de Vos. Het is voortaan de bedoeling dat
ieder jaar met Veteranendag Unifillers uit
één provincie de vlaggen dragen.

Tijdens de plechtigheid in de Ridderzaal in aanwezigheid van Koning Willem
Alexander en alle andere hoogwaardigheidsbekleders was er aandacht voor het
verhaal van Sjaak Duine, onze secretaris. Zijn ervaringen over de in Libanon meege
maakte gijzeling in 1981 werden op een mooie manier in een videoclip in beeld
gebracht. Aansluitend hield hij in levende lijve een praatje voor de aanwezigen. Het
maakte indruk op de aanwezigen en vertelde een ander verhaal over het werken op
vredesmissies dan meer algemeen bekend. Met name zijn gedeelte over het mandaat
destijds van UNIFIL gaf stof tot nadenken.
Premier Rutte sprak in de Ridderzaal:
“Militairen en veteranen die zich waar ook ter wereld inzetten voor anderen verdienen
onze erkenning en respect. Veteranen zijn helden die wij moeten koesteren. Onze vrijheid
is nooit vanzelfsprekend. Daarom moeten we de verhalen die zij en hun omgeving ver
tellen blijven delen. Dat is de afgelopen tien jaar gebeurd en dat moeten we in de toekomst
blijven doen.”

Sjaak Duine bij zijn toespraak in de Ridderzaal,
Veteranendag 2014. (Foto: Jorg Duine)

 

12



NUV detachement DT, Veteranen- en burgertenue o.l.v. pelotonscommandant Erdwin Vaasen

Nederlandse Veteranendag is in de tien jaren van zijn bestaan uitgegroeid tot een plek om te ontmoeten, van nieuwe oude
bekenden en het weerzien met de maten van toen. Een ieder beleeft de dag op zijn manier. Ook langs de route van het defilé
zijn Unifillers met familie te vinden, die op deze wijze hun feestdag beleven. Vaak zijn ze herkenbaar aan de blauwe baret, die
voor de gelegenheid is meegenomen. Zo zitten al een aantal jaren achtereen op de Haagse Herengracht een vaste pluk suppor
ters, ieder jaar weer met een nieuw spandoek.
Op het Malieveld was de stand van de NUV tot middelpunt gebombardeerd. De stand
werd dan ook druk bezocht. Voor het eerst vond in de stand registratie plaats en
werden de consumptiebonnen uitgereikt. Het werd daarmee gelijk dé plek om elkaar
te ontmoeten. Voor onze vaste vrijwilligers, de dames die iedere keer weer met de
UNIFIL merchandise stand op pad zijn, was het leuk om nu eens iedereen te zien. De
merchandise stand deed ook goede zaken. Wat betreft omzet werd een nieuw record
geboekt.  Op het Malieveld waren verder dit jaar weer tal van stands van organisaties
op veteranengebied.  Van officiële organisaties als het Veteranen Platform en het
Veteraneninstituut, maar bijvoorbeeld ook van de Veteranen Ontmoetings Centra,
Veteranen met een Missie, de diverse regimentsverenigingen en andere veteranen
clubs. Speciale aandacht was er dit jaar voor de expositie van Veteranen Kunst, die
in een aparte tent de kunstwerken van veteranen tentoonstelde.  

De NUV stand op het Malieveld, met onze
trouwe vrijwilligsters

Weetjes
- de Nederlandse UNIFIL Vereniging bestaat dit jaar 15 jaar. Uitgegroeid tot een gezonde vereniging, met veel vrijwilligers op
allerlei gebied, met inmiddels meer dan 1.100 leden. Op de reünie van 18 oktober zullen we kort stilstaan bij het 15 jarig bestaan.
Op naar het volgende lustrum!
 
- het was dit jaar alweer 35 jaar geleden dat de eerste Nederlandse militairen voet op Libanese bodem zetten in het kader van
deelname aan de VN vredesmissie UNIFIL. In februari 1979 kwamen de kwartiermakers van Dutchbatt aan in Libanon.
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Mooi beeld van het Libanese landschap. Foto gemaakt nabij (As) Siddiqine. Met rechts op de heuvel herkenbaar aan de prefab Dutchbatt Post 7-9.
Links van het midden is aan de andere kant van de wadi Post 7-8 herkenbaar, 1980/1981. Foto Albert Zomer.  

Met het oog op de hedendaagse Zwarte Pieten discussie, een toepasselijk plaatje uit het foto- en filmproject UNIFIL. Sinterklaas en ZWARTE Piet
in Haris, 5 december 1979. Niet alleen is Piet hier zwart, maar ook gewapend ! Dat zou in Nederland pas een rel geven. Foto: Gerard Teuwisse
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Via Facebook verscheen deze foto van marcherende Dutchbatters. Het is een foto uit 1983. Niet bekend is waar en wanneer deze foto gemaakt is of
ter gelegenheid waarvan. Mogelijk gaat het om de terugtrekking van Dutchbatt uit UNIFIL. Reacties op deze foto welkom via de redactie redac
tie@unifilvereniging.nl (foto: Les Casques Bleus de Liban) 

Na terugtrekking van Dutchbatt uit Libanon werd op 5 juli 1984 het UNIFIL monument geplaatst op de Adolf van Nassaukazerne in Zuidlaren.
Het monument is een ontwerp van John van Heijst. De onthulling op de nieuwe plek gebeurde in het bijzijn van de BLS LTGEN. Roos en mevrouw
S. de Koning, moeder van Philip de Koning (omgekomen in Libanon 9 november 1979). Het UNIFIL monument staat nu al weer jaren op de Jo
hannes Postkazerne in Havelte. De kazerne in Zuidlaren is op het poortgebouw na verdwenen, het is nu een woonwijk (foto: voorlichtingsdienst
Ministerie van Defensie)
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"Het waren twee fantastische dagen!"
Kijkje in de keuken van het 44ste PAINFBAT 3 en 4 september
 
(Fred van der Ploeg) 's Morgens vroeg vertrokken we met 19 man om 07:45 uur vanaf
Havelte naar de schietbanen in Duitsland. Na een ontspannen ritje met een korte
tussenstop voor de enkele nicotine- en cafeïneverslaafde kwamen we aan in Hörsten.
Nadat de bedden waren opgemaakt, waarbij her en der werd aangeboden om het
thuisfront te informeren over de huishoudelijke kwaliteiten, genoten we een heerlij
ke lunch op het legeringskamp in Hörsten. Hierna vertrokken we naar voormalig
concentratiekamp Bergen-Belsen. De opgedane indrukken zijn met geen pen te
beschrijven, wat ik dan ook niet doe. Gewoon zelf gaan beleven is de aanbeveling.
Bezoek dan ook gelijk even de Russische begraafplaats, hebben wij ook gedaan.
INDRUKWEKKEND!

 

Na de koffie in het PMT (heet hier ‘Baan
41’) zijn we naar de schietbaan gegaan
waar op Baan 7 Bravo werd gestreden om
de Generaal van Uhm trofee, een schaal
model van de CV 90. Bij aankomst werden
we al direct getrakteerd op hele harde
knallen, waar je bijna van op de loop zou
gaan. Dat mocht niet want die was nog
warm...... Op de terugweg naar onze
slaapplaatsen zijn we nog even naar Baan
41 gegaan want van al dat kijken en luis
teren kregen we dorst. Na dit afzakkertje
zakten de meesten in een luidruchtige
slaap, waarbij de bosrijke omgeving
deed vermoeden dat er ook 's nachts
hard gewerkt werd......
De volgende morgen bleek, direct na het
appèl, dat er nog voldoende bomen
stonden voor nog een nachtje....... 

 

Na een uitgebreid ontbijt (neem nog wat,
je weet niet wanneer je weer wat krijgt!)
zijn we naar Baan 9 gegaan, waar de vlag
van de C-Compagnie van 44 Painfbat aan
de toren hing. Ook hier werd strijd gele
verd, waarbij onder toezicht van gene
raal b.d. Van Uhm en de commandant
van 44 Painfbat overste Van der Touw
een aantal pantservoertuigen met veel
kabaal lieten zien waartoe zij in staat
waren. Of de generaal juist op dit mo
ment speciaal voor ons was gekomen is
mij niet duidelijk geworden. Na de actie,
de foto's en de koffie zijn we, door kundig
vak- en regelwerk van adjudant van
Buuren, nog even bij een Belgische een
heid gaan kijken. Daar reed Leo nog rond,
die zie je in Nederland (jammer genoeg?)
niet meer. 

Bij vertrek werden nog enkele hulzen aangeboden, maar ja, die konden wij niet aannemen, toch? 
En toen werd het langzaamaan tijd voor afscheid. Hier werd de groep stil van. Op een enkeling na dan, ik ga hier geen namen
noemen....... Natuurlijk werd door eenieder overste Van der Touw en adjudant Van Buuren bedankt, maar er steeg ook een warm
applaus op voor Hans van Lent voor de organisatie van dit evenement. Iedereen vond dit voor herhaling vatbaar, zowel de
deelnemers als de organisatie van de NUV en het 44 Painfbat. Bravo! Bij terugkomst in Havelte nog even wat bijgepraat en wat
gegeten. Een moment van bezinning na twee enerverende dagen. Het was meer dan leuk en bij sommige (de meeste?) deelne
mers was dit uitje de verwachting ver overstegen! Volgend jaar weer? Eerst maar even de REÜNIE OP 18 oktober 2014!
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10.000 deelnemers op verschillende af
standen (10, 15, 25, 40km) is ‘de Airborne’

een van de grootste eendaagse wandele
venementen. Het was een mooie dag,
met lekker wandelweer en een gezellig
weerzien na de Vierdaagse.
 
De Witte Anjer
In 2004/2005, na het overlijden van Prins
Bernhard, bedachten een aantal UNIFIL
veteranen dat het mooi zou zijn als de
witte anjer voor altijd verbonden zou
worden aan veteranen. Prins Bernhard
droeg altijd een anjer en ter zijner herin
nering is Nederlandse Veteranendag op
29 juni ingesteld, de geboortedatum van
de prins. Veteranendag is tegenwoordig
op de laatste zaterdag van juni. De Witte
Anjer als (burger)symbool voor waarde
ring voor veteranen is inmiddels een
begrip geworden. Met Veteranendag op
het Malieveld was de Wall of Honour een
succes, met vele witte anjers die opge
dragen werden aan veteranen. Ook dit
jaar hielpen Unifillers en de kinderen van
met het uitdelen van anjers in Den Haag,
op het Centraal Station en langs de defi
leerroute. Bijzonder attent was het ge
baar van Hotel Mercure in Den Haag, dat
voor een op 28 juni in het hotel overnach
tende veteraan een mooie bos witte an

jers had klaargezet. Met een kaartje met
de tekst: “Prins Bernhard droeg altijd een
witte anjer, nu is het een symbool voor Ve
teranendag. Liefde en succes!” Kijk voor
meer info op www.anjerveteranendag.
nl, met de link de digitale Wall of Honour
(foto: Stichting Anjerveteranendag)
 

NUV evenementen de komende tijd 
Er staat in deze periode tot aan de Kerst
niet zoveel op het programma. De NUV
is gevraagd een bijdrage te leveren aan
de regionale Veteranendag van de ge
meenten Goirle, Loon op Zand, Oister
wijk en Tilburg. Dit jaar vindt deze dag
plaats in Oisterwijk op zaterdag 1 novem
ber 2014. Indien woonachtig in deze
gemeenten, reserveer deze datum in uw
agenda. De organisatie van onze vetera
nendag wordt praktisch ondersteund
door de Stichting Veteranen Hart van

Brabant. Vanuit de NUV wordt het evene
ment ondersteund door de aanwezig
heid van de witte UN voertuigen. Voor
belangstellenden worden hiermee rond
ritjes gemaakt. De genoemde gemeen
ten willen met deze dag erkenning en
waardering aan hun veteranen over
brengen. Meer info over de Veteranen
Hart van Brabant op

www.veteranenhartvanbrabant.nl
 
Van de redactie
Voor u ligt alweer de derde editie van de
vernieuwde Dubbel Vier. Als altijd zijn wij
benieuwd naar uw reacties. Vooral zijn
we blij met de artikelen die we door leden
krijgen toegezonden. En heeft u een tip
voor het blad, zoals Cees Dekker, die
spontaan contact met ons op nam over
zijn nagebouwde wachtkotje van Post
7-7? Neem dan contact op met de redac
tie (adres en telefoonnummer staan
voorin elke Dubbel Vier). Door de inge
zonden artikelen was er geen ruimte
meer voor de rubriek '1 van ons', daar
gaan we volgende editie mee verder. We
gaan ook door met onze rubriek van het
voorstellen van Veteraneninloophuizen
of Ontmoetingscentra in Nederland. Het
foto- en filmproject UNIFIL heeft door
omstandigheden, vakantie en ander
werk enige vertraging opgelopen. Hier
mee gaan we nu verder.

Korte berichten

 
Op 31-12-2000 heeft de broer van mijn
moeder (Jose Massij), mijn oom Peter E.
W. Massij, geboren op 12-05-1957, een
einde gemaakt aan zijn leven. Hij zat bij
de eerste lichting van 10-03-1979 tot
26-07-1979 die naar Libanon ging voor
de UNIFIL-Missie. Bij de begrafenis zijn
zijn medailles, de Nederlandse vlag en
zijn onderscheidingen overhandigd aan
zijn toenmalige vriendin. Zij zou deze aan
ons naderhand overhandigen, omdat de
vader van mijn oom en moeder, mijn opa,
nog leefde en zij vond daarom dat deze
bij de familie hoorden. Dit is nooit ge
beurd. Daarnaast krijgen wij al sinds de
begrafenis op geen enkele mogelijke
manier contact met haar. Vandaar dat we
ons richten tot u.
Bijna 14 jaar na de begrafenis zitten wij,
buiten het verdriet en de trots (op hem
dat hij zich voor deze missie heeft ingezet
samen met zijn maten) nog steeds met 
veel onbeantwoorde vragen. Het enige
dat we hebben zijn naast een paar foto's
de herinneringen in onze harten en ge
dachtes. Daarom zijn we naar alle moge
lijke informatie op zoek die er is over
Peter, eventueel medailles of onder
scheidingen, zodat wij alsnog tastbare
herinneringen hebben. De betekenis
hiervan is met geen woord en of pen te
beschrijven.

Kunt u ons hiermee helpen? Alvast heel
erg bedankt voor uw moeite!
Benny Rutten (zoon van Jose Massij en
neefje van militair P.E.W. Massij)
Stationspark 116
6042 AX | Roermond
0643908848
b_rutten@live.nl
 
Airborne Mars
Is het de afterparty van de Nijmeegse
Vierdaagse, of alweer de start van een
nieuw wandelseizoen? Verschillende
wandelaars van de UNIFIL Wandelgroep
liepen de 25 kilometer tijdens de Airbor
ne Mars op 6 september. Met ongeveer
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Welkom nieuwe leden
In deze periode verwelkomen wij binnen de vereniging onderstaande nieuwe leden. Alleen al 66 nieuwe leden in de afgelopen
periode van drie maanden ! Wij hopen dat de nieuwe leden zich gauw thuis voelen binnen de vereniging. Hopelijk is het voor
diegene die nog geen lid is van de vereniging een extra stimulans om zich alsnog als lid aan te melden. Dat kan op de komende
reünie en altijd via onze website www.unifilvereniging.nl. Samen, toen en nu.  

John van Aalst Ron de Geus René Rademaker
Stephan Appeldoorn John van Heel Evert van Reenen
Oscar Bensbach Sytze Hoekstra Peter Roodenburg
Ton van den Berg Albert van Keimpema Antonio Saris
Bert Bloem Rijk Kelderman Peter Schuilenberg
Rene den Boer Jan Kerkstra John Sneep
Hugo Bogaard Ron Klerks Henny Sprengers
Sjon Bomhof Johan Knol John ter Steege
Andre van der Boor Henri Koevoets Gerard Stoter
Peet de Brabander Jos Körner Ivo Struik
Fred Brugman Dirk Lam  Rudy Sukkel
Bob Bruil Henry de Lange Theo Tameeris
Pieter Cornelisse Adrie Lensen Stanley Uchtmann
René Dassen Ron Lips Rudolf van der Veen
Reggy van Dijk Jan Meijer Hans Verbree
Peter van Dorth Ewald van de Mortel Jos Visser
Leen van Duijn Kowim Noordhoek John de Vries
Peter van Erp Jos van den Nouland Wiebe van der Werf
Paul Evers Theo Okhuijsen Charles Willems
Han  Faydherbe Bram Oorebeek Johnny van Zurk
Koos Fokkema Henri Peeters Harm van Zwol
Koen van Gerner Jan Ploeg Donateur  

        Jos Ruiter

 

Nieuws webshop UNIFIL
vereniging
Nieuw in het assortiment is een mooi uitgevoerde leren
portemonnee, met daarop ingedrukt het logo van Dutch
batt UNIFIL. Daar mag je mee gezien worden. De modellen
van de firma Artitec worden uitgebreid met twee sets figuur
tjes, een lopende patrouille en een patrouille in rust, bedoeld
als passende aankleding bij de reeds verkrijgbare YP-408 en
DAF YA-328. De setjes figuren zijn goed gedetailleerd en pas

net leverbaar. Verder is verkrijgbaar een
schildje voor een gesp, met de opdruk
UNIFIL en het VN logo.
 

Voortdurend wordt er gezocht naar nieuwe, mooie, ludieke
artikelen voor de webshop. De glazenset met 6 longdrink
glazen met opdruk is gewild gebleken. Alle artikelen zijn ook
verkrijgbaar bij de stand op de grote reünie 18 oktober te
Soesterberg. Bij de stand artikelen kopen scheelt voor
sommige artikelen veel in verband met de te betalen ver
zendkosten. Kijk voor meer informatie op de webshop via
onze website www.unifilvereniging.nl 
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Libor 2014 - Terugkeer naar Libanon
(tekst en foto's André Marsman) Eindelijk was het dan zo ver na bijna twee jaar van voorbereiding; aanschaf van de juiste motoren,
motorkleding, campinguitrusting, routeplanner, de juiste campings selecteren, reserveren van de boot voor de overtocht van
Tasucu naar Tripoli, reserveren van het hotel in Libanon, overleg met de familie Bzieh over de begeleiding in Libanon, de Neder
landse ambassade in Beiroet informeren over onze reis, opzetten van het blog, diverse verzekeringen voor zowel hier als daar.
Het was ontzettend leuk om mee bezig te zijn. Ik heb met veel mensen over de reis gesproken en gaandeweg kreeg deze steeds
meer een vaste vorm.
Naast de positieve spanning, die de reis me gaf, realiseerde ik me ook dat er heel wat geregeld moest worden om veilig te reizen.
De spanning in Syrië liep op, een aantal Libanese Hezbollah aanhangers vochten mee en waren niet Westers gezind. Welke
gevolgen dit zou hebben voor de veiligheid in Zuid Libanon kon ik niet inschatten. Ik heb veelvuldig contact gehad met de fa
milie Bzieh en zij gaven aan dat het veilig genoeg was om alsnog de reis te ondernemen. Het reizen in Zuid Libanon zou onder
hun begeleiding gaan.

Links André Marsman, rechts Henny Kesler

We vertrokken op zondag 18 Mei onder veel belangstelling van
familie, vrienden en buren. We hadden negen dagen de tijd om
naar Tasucu te rijden, dit is een havenplaats in Zuid Turkije.
Om kort aan te geven hoe de reis verliep, onze overnachtingen:
Praag, Boedapest, Belgrado, Kresna (nabij Griekse grens), Lap
seki (net in Turkije), Delnizi (Midden Turkije), Altaya (Zuid Tur
kije) en Tasucu. Het bleek al snel, na een keer gekampeerd te
hebben, dat een hotelkamer spotgoedkoop en veel handiger
was.
 
De overtocht duurde twaalf uur, we kwamen ’s morgens om
negen uur aan in de haven van Tripoli. We wilden zo snel mo
gelijk naar het centrum van de stad om daar onze verzekerings
papieren op te halen. Nou, het feest begon bij de douane, onze
motoren werden achter een hek gezet en deze kregen we niet
eerder terug dan dat we de onze verzekeringspapieren lieten
zien. Deze hebben we met een taxi opgehaald maar vonden zij
niet voldoende. We moesten bij hun een WA verzekering af
sluiten voor het bedrag van $200,- per persoon, anders zouden
onze motoren negen dagen achter slot en grendel blijven
staan. Na acht uur bakkeleien met tussenkomst van de ambas
sade, die ook niet wist hoe het zat, konden we vertrekken,
$400,- lichter. Lang leve de corruptie en op naar het hotel. In
de schemering kwamen we aan in Beiroet om vervolgens langs
de kustlijn door te rijden naar het Zuiden. Het was spannend
bij Saida, omdat we van te voren gehoord hadden dat motoren
geen doorgang verleend werd in verband met eerdere aansla
gen. Gelukkig konden we hier doorrijden.
 
We verbleven in het Murex hotel in Tyre en werden de volgen
de dag verwelkomd door Ali en Jamal Bzieh. We maakten
kennis met hun familie en vrienden, dronken daar thee en
gingen hierna op weg naar het graf van Yasser Bzieh. Dit is de
jongen die voor onze post geëxecuteerd is en waardoor de
band tussen de familie Bzieh en ons is ontstaan. Onderweg
hebben we een krans gekocht met de tekst “nooit geweten wie
je was maar nooit uit onze gedachten”. Het was een bijzonde
re ervaring om deze neer te mogen leggen.
Hierna wilden we naar post 7-20B, maar werden we tegenge
houden door de Hezbollah die daar met oefeningen bezig was.
Vervolgens zijn we doorgereden naar Naqoura om het zieken
huis te bezoeken. Dit bleek geheel vernieuwd te zijn, van
houten barakken naar een stenen gebouw. Ik mocht even het
terrein op om een foto te maken. Hierna reden we weer terug
naar post 7-20B. Dit keer mochten we wel het dal in om hier
vervolgens bij de waterput Hezbollah strijders te ontmoeten.
We hebben een uur thee zitten drinken met elkaar en gingen

daarna verder naar de plek waar 7-20B toentertijd was. In grote
lijnen herkenden we de plaats, maar we konden niet exact
bepalen waar de tent en het kotje gestaan hadden in verband
met de vele begroeiingen. Hierna zijn we terug gereden naar
de familie Bzieh om gezamenlijk te eten: Libanees brood met
vlees, groenten en saus, heerlijk.
 
Op de tweede dag zijn we met Jamal en zijn vriend op de motor
naar post 7-20 gegaan. We hebben daar de post bezocht. Het
was bijzonder om daar na 32 jaar weer te zijn. Ze hebben
olijfbomen geplant op het plateau van de post. Het enige dat
er nog lag was de douchevloer en restanten van polyester
zandzakken. Op de weg terug naar Yatar werden we aangehou
den door de Hezbollah. Zij hadden elkaar niet geïnformeerd
over onze aanwezigheid in dat gebied. We moesten mee rijden
naar de plaatselijke kapper, waar ons fototoestel werd gecon
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troleerd. Er werd heen en weer gebeld en we mochten weer
verder.
Op de derde dag hebben Henny en ik Tyre bezocht. We kwa
men de eerste bar tegen waar we, na heel veel dagen thee, een
biertje konden drinken. Het was een gezellige dag.
Op de vierde dag hebben we Helma van Ouden en haar man
Jawad bezocht. We zijn gezamenlijk op de motor naar het
UNIFIL monument gereden, hebben hun huis bezocht en zijn
gaan toeren in het voormalig PLO gebied. Hierna hebben we
afscheid genomen en zijn we door gereden naar de familie
Bzieh in Zibqin.
Op de vijfde dag zijn we gaan toeren op de motor rondom Tyre.
Om 15.00 uur werden we opgehaald door Haytem om een
Romeinse afgraving aan de rand van de stad te bezoeken.
Waarna we afscheid namen van elkaar, omdat wij de volgende
dag naar Beiroet wilden. Het afscheid viel zwaar, er was zoveel
warmte van de familie naar ons en omgekeerd. Heel bijzonder
dat zoiets na zoveel jaar kan ontstaan.
De volgende dag zijn we onder begeleiding van Jawad naar
een hotel in Beiroet gereden. Het pand naast het hotel was
zwaar beveiligd in verband met een aanslag welke onlangs
gepleegd was. We zijn met een taxi de stad in gegaan en
hebben door het centrum gewandeld, vervolgens in een sport
café beland in het Christelijk deel van Beiroet, heel gezellig.
Woensdag 4 juni voeren wij terug naar Tasucu. We hadden nog
dik drie weken voor de terugreis. Een uitgebreid verslag is terug
te vinden op Libor2014. Om in het kort aan te geven hoe onze
terugreis verliep; Tasucu, Uchisar, Bolu, Cerkezkoy, Mangalia,
Braila, Odesa, Chisinau, Snyatyn, Rzeszow, Krakow, Praag,
Heerlen, Hilversum en Den Haag, Veteranendag 28 juni. Het
was een geweldige reis.
 
André Marsman & Henny Kesler http://libor2014.blogspot.nl/
 

Regimentsdag 44ste PAINF
BAT 28 augustus
(Hans van Lent) Ook dit jaar werd de Regimentsdag gehouden
in Leeuwarden. Er was redelijk veel publiek op de been voor de
ceremonie midden in de stad. Het weer was ook prima. Een
detachement Unifillers (16 man sterk) liep mee in het defilé
vanaf de vliegbasis Leeuwarden de stad in. Op het plein werd
opgesteld temidden van detachementen van het huidige ba
taljon.
Een van de hoogtepunten van de ceremonie op het plein was
de uitreiking van de medaille voor 36 jaar trouwe dienst aan
Adjudant Dinant van Duuren. Dinant heeft zelf van 19-01-1983
tot 20-07-1983 op post 7-17 gezeten.
Er was helaas een klein misverstand met de bus vanaf Utrecht
CS, maar dit werd direct goed opgelost door het Bataljon door
het inschakelen van een taxibusje. Hierdoor was iedereen net
op tijd om aan het defilé deel te nemen (de Wet van Murphy
dus).

Na afloop zijn we in het ‘Wapen van Leeuwarden’, voor deze
dag Veteranencafé, nog wat gaan drinken. Hier waren ook veel
(oud) regimentsgangers aanwezig. Voor sommige Unifillers
werd het extra bijzonder. Zij kregen van Albert Vrijborg een lift
terug naar de  vliegbasis in de witte UNIFIL YP, hetgeen veel
oude herinneringen ophaalde.
Samenvattend wordt de bijdrage van Unifillers aan de Regi
mentsdag gewaardeerd. Het marcheren ging perfect. Het was
een gezellige en geslaagde dag, van begin met ontvangst op
de Vliegbasis tot het einde. 
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98ste Vierdaagse van Nijmegen 2014 
(Paul van der Smitte) Het begon eigenlijk allemaal heel erg goed. 29 Deelnemers hadden zich ingeschreven. Echter, naar mate
de tijd naderde van de 98ste editie van de Nijmeegse Vierdaagse, kwamen de afmeldingen binnen. De redenen voor de afmel
dingen waren divers, van blessure tot uitzending. Uiteindelijk meldden 22 wandelaars en 2 verzorgers zich op Heumensoord.
De eerste dag begon “goed”. Al jaren wordt gevraagd een kopie van een identiteitsbewijs te overleggen van alle deelnemers bij
het afhalen van de polsbandjes en de chips. Nooit eerder werd dit daadwerkelijk verlangd, tot dit jaar. Nu moest ineens wel alles
overgelegd worden en dat werd even creatief handelen. Via sms en WhatsApp werden in no-time alle ontbrekende kopieën
verzameld. Van tevoren waren we tijdens een trainingstocht in Diekirch door controleurs van IBBC aangesproken op de schildjes
die we op onze rugzakken droegen. Deze schildjes met de namen van de missies worden al jaren door ons gedragen, maar vlak
voor aanvang van de Vierdaagse we werden erop attent gemaakt dat dit niet mocht en tijdens de Vierdaagse verwijderd moesten
worden. Ook het Veteraneninstituut kon hier niets meer aan veranderen. Binnenkort maar eens gaan praten waar dit ineens
vandaan komt.

 
Al met al hadden we weer een gezellige club met een aantal
nieuwe gezichten, zoals Ton Kortekaas, Gert Jan Oechies en
Louis van der Stuyft, maar ook weer oude bekenden, zoals Maik
Bergman en Rob Hieminga. De andere deelnemers kun je wel
de vaste kern van de Wandelgroep noemen. Na het inkwartie
ren en de inschrijving zijn we met een aantal mensen traditie
getrouw nog even Nijmegen in geweest. Daar kwamen we
Theo Rovers, Ed Bos, Eddy van Os en Willem van de Brink tegen.
Eddy van Os heeft op diverse dagen de verzorgers op de rust
plaatsen ondersteund door medische verzorging te geven.
Theo en vooral Willem zorgden voor de aanvoer van veel vocht,
heel veel ……. bier. Ook Yeb-Jan Joustra kwam met zijn zoon
nog even langs. Yeb-Jan was uitgeloot, maar liep toch mee als
ondersteuning van zijn zoon. Helaas viel Yeb-Jan voortijdig uit.
Yeb-Jan, blijven trainen! Na een gezamenlijk diner togen we
weer terug naar het kampement.
 
De eerste dag, de dag van Elst, is altijd een lastige vanwege de
lange afstand. Dit keer 43,8 km. We stonden om 03.00 uur op
en maakten ons gereed voor de eerste tocht. Dit jaar liep Frans

Wim Smits, de vaste rechtsvoor) met Ton de Bruijn voorop.
Achterin liep het vertrouwde trio, Ad de Bruijn, René Vroom
man en Paul van der Smitte. Het verliep onderweg goed. Het
was prachtig weer en de voorspellingen waren goed. Zonder
al te veel problemen kwamen we die dag tegen 15:00 uur
binnen. Andre de Waal, onze “wandel-detco”, had het onder
weg moeilijk en dat was een voorbode voor de rest van de week.
Onze vaste verzorgers, Theo Blinderman en Henk Schoenma
kers, voorzagen ons van allerlei lekkernijen onderweg en
richtten de rustplaatsen in en deelden soep, drinken en fruit
uit. Daarnaast geeft Theo altijd de eerste medische verzorging.
De medische zorg, die Theo niet kan verlenen, dient iedere
deelnemer bij de medische hulppost te halen. Bij terugkomst
was het weer even wennen dat je op Heumensoord zat. De
douchetenten waren verkleind en het was dus dringen om je
spullen kwijt te kunnen. De opmerkingen waren dan ook niet
van de lucht. Maar we moesten het hiermee doen. Onderweg
bracht Frank Marcus, directeur van het Veteraneninstituut, nog
even een bezoek aan onze groep op een van de rustplaatsen.
Hij complimenteerde de groep en wenste ons veel succes.
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De dag van Wijchen beloofde wederom een prachtige dag te
worden, maar ook een speciale dag. We hoefden maar 37 km
te lopen en alweer mooi weer. Op Heumensoord was deze dag
betiteld als een Veteranendag. Bij de start werd een ode ge
bracht aan alle veteranen en werd onze groep in het zonnetje
gezet. Adrie Klok had voor de speaker een tekst geschreven en
daarin gerefereerd aan het feit dat de UNIFIL al in 1989 met een
groep deelnam aan de Vierdaagse. Dit betekent dat de UNIFIL
al 25 jaar deelneemt met veteranen. De laatste jaren is dit uit
gebreid met veteranen van andere missies, maar tot nu toe
steeds onder de naam van de UNIFIL Wandelgroep. Bij de start
werden we “ingesnoerd” tussen de Tamboers en Pijpers van
het Korps Mariniers en een detachement Mariniers. De tam
boers en pijpers hebben ons het eerste stuk muzikaal begeleid.
Onderweg zagen we fans met een bord “Hup UNIFIL Wandel
groep”. Het heeft even geduurd voordat we in de gaten hadden
dat dit familie was van Louis van der Stuyft. Erg enthousiast
werden we op verschillende dagen begroet met telkens dat
herkenbare bord. Dit jaar was er voor het eerst een tweede
veteranendetachement, het Dutch Military Veterans-detache
ment. We kwamen ze regelmatig tegen. Onderweg hebben we
nog even een groepsfoto gemaakt met de dames van Veronica
met de witte Veronica-brillen. Strakke actie, tegelijk een poging
de tijd aangenaam door te komen. Hugo Pieters, die nooit wat
aan zijn voeten heeft, werd nu door de MGD geholpen. Einde
lijk heeft hij ervaren wat velen van ons elk jaar doormaken. De
dag eindigde traditiegetrouw in de biertent op Heumensoord
getooid met de Palestijnse shawl om. Overigens had Theo
Blinderman de shawl de hele Vierdaagse om.

De derde dag (Groesbeek) verliep voor Berend Smit drama
tisch. Onderweg kreeg hij last van zijn op maat gemaakte
schoenen. Na de verzorging van Berend hebben we de heuvels
van Groesbeek genomen. Wonderwel nam Berend het heft in
handen en met liedjes joeg hij de groep vooruit. Ondanks in
tensieve verzorging door Eddy van Os en de zeer dure hand
gemaakte boots moest Berend bij terugkomst direct naar de
MGD. De dag zelf verliep voor de rest voorspoedig. Berend,
samen met Adrie Klok de gangmaker met liedjes, verliet nog
dezelfde avond geëmotioneerd het kamp. Ondanks de helse
pijnen heeft Berend toch deze dag volbracht en de groep
vooruit gestuwd, wat een karakter.

De UNIFIL Wandelgroep en de Dutch Military Veterans naast elkaar.
De dag van Cuijk, de laatste dag, was dit jaar wel heel anders.
Er werd extreme warmte voorspeld. Dit heeft geleid tot maat
regelen van de organisatie: geen rugzak (of leeg) en extra wa
terpunten onderweg. We besloten, mede op advies van de
MGD, de rugzakken mee te nemen (voor extra water, camel
backs, etc.). Tijdens het ontbijt zagen we op de schermen het
nieuws over de vreselijke ramp in de Oekraïne. De ramp met
de MH17 wierp een schaduw over de Vierdaagse. De dag zou
ingetogen worden “gevierd”, zonder of in ieder geval met
weinig muziek. Het was daarom akelig stil, ook bij de start en
langs de route. De muziek die tijdens zo’n laatste dag als extra
steuntje in de rug wordt ervaren werd nu node gemist. Daar
naast de warmte die voor enkelen onder ons voor problemen
zorgde. De toegesnelde toeschouwers, die van alles hebben
aangedragen (ijs, water, etc.), werden zeer verwelkomd. Zo
bereikten we Charlemagne. Na het scannen van de polsbandjes
en ophalen van de medailles genoten we van de aangeboden
verfrissingen. Het laatste stuk werd gelopen zonder muziek. De
toeschouwers waren geweldig en probeerden ons toch en
thousiast vooruit te stuwen. Uiteindelijk hebben we met de
resterende 21 lopers de Vierdaagse uitgelopen. Bij de traditio
nele uitreiking van de medailles is de groepsbeloning uitgereikt
aan nieuweling Ton Kortekaas, die met het uitlopen van deze
Vierdaagse een periode van afvallen heeft afgesloten (meer
dan 60kg afgevallen). Petje af voor Ton en een signaal naar
sommige andere lopers die hier een voorbeeld aan kunnen
nemen. Al was het maar een klein beetje. De komende tijd gaan
we beginnen met de voorbereiding van de Vierdaagse 2016
(jubileum: 100ste keer) en die van volgend jaar natuurlijk. We
zijn benieuwd wie we kunnen begroeten als deelnemer.
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Zwoegen in de zandbak
 
15 juli 2014 verscheen het boek ‘Zwoegen in de zandbak’ van
Jan Leenslag. Jan is geen onbekende, een Libanonveteraan,
heeft in 1981 in Libanon gezeten en is een van onze nuldelijns
ondersteuners (zie de lijst op pagina 27 van deze Dubbel Vier).
Degene, die Jan kent, weet dat hij voor zijn huidige werk voor
de politie in het kader van de Politie Trainings Missie een jaar
naar Afghanistan uitgezonden is geweest. We waren benieuwd
of ‘Libanon’ nog een rol heeft gespeeld bij zijn latere uitzending
en of er een vergelijk te maken is. Het verschijnen van zijn boek
was een mooie gelegenheid voor een nadere kennismaking en
met elkaar in gesprek te gaan.
 
Personal file
 
Naam:    Jan Leenslag (1962)
Libanon:  van  1 april 1981 tot en met 5 augustus 1981
Compagnie:  A-cie post 7-11 Yatar, Force Mobile Reserve
Dienstplichtig of beroeps:  dienstplichtig
Rang: soldaat
Functie: lid Force Mobile Reserve (FMR)
 
Nu ben je: onderwijs ontwikkelaar en docent specialistische
trainingen (Landelijke Eenheid)

Als je aan Libanon denkt, wat is dan het eerste dat in je opkomt? “De kameraadschap met een aantal maten en de dagelijkse
gang van zaken op 7-11. Maar ook het gebrekkige mandaat waarmee we op missie waren met daarbij het gebrek aan doortas
tendheid in optreden.”
Jan vertelt dat de ritten door UNIFIL gebied met de FMR en de wachtsessies op 7-11 Alfa, Bravo en Charlie hem altijd bijblijven.
“Verder is mijn UNIFIL tijd niet heel erg blijven hangen, al heb ik met een aantal maatjes uit die tijd een heel hecht contact. Re
gelmatig zien we elkaar en elk jaar hebben we wel een meerdaagse ‘battlefield tour’.” Ze zijn al met elkaar naar Normandië en
de het noorden van de Ardennen geweest, volgend jaar staat Bastogne op het programma.
 

“Mijn Libanontijd heb ik ervaren als leerzaam en een kijkje in een andere cultuur. Het
was wel even schrikken dat ik niet met mijn eigen maten mee kon naar 7-20, maar
achter moest blijven in Yatar op 7-11. Die speling van het lot heeft me overigens wel
veel gebracht, in plaats van redelijk stationair op ‘Het Einde van de Wereld’, was ik in
de gelegenheid veel meer van het UNIFIL gebied te bekijken van dichtbij.”
 
Ben je trots op je uitzending destijds? “Ik ben wel trots op de levenslessen die ik er
opgedaan heb. Die helpen mij bij het begrijpen van de mensen die ik spreek tijdens
mijn werk als Veteranenzorger.”
Jan heeft op zijn website www.janleenslag.nl  een groot aantal foto's geplaatst van
zijn opleiding destijds en de uitzending naar Libanon. Met name van Post 7-11 en
Yatar staan er foto’s, die nog niet elders al een keer verschenen zijn. 

 
Van 7 november 2012 tot en met 7 november 2013 werd hij uitgezonden naar Afghanistan. Hij werkte daar als Training Advi
sor/Developing Specialist voor de EUPOL missie. Onder andere heeft hij daar onderwijs ontwikkeld voor de Politie Academie en
het Afghaanse Ministerie van Binnenlandse Zaken.
Hoe heb je Afghanistan ervaren? “Ik heb Afghanistan ervaren als een zeer gastvrij land, de Afghanen als gedreven en eerzuchtig.
Een Afghaan gaat liever vrijwillig naar de hel als gedwongen naar het paradijs. Die instelling staat me erg aan, hij straalt wilskracht
uit..” Het werd voor hem een hernieuwde wandeling door een moslim cultuur. Heeft je uitzending naar Libanon een rol gespeeld?
“De lessen van Libanon gaven mij een zekere rust in mijn optreden en een snellere "ingang" in mijn werkomgeving die voor een
groot deel uit Afghaanse (hoge) officieren bestond.’
 
In 2014 verscheen zijn boek ‘Zwoegen in de zandbak’. Hij heeft het geschreven als dagboek. “Ik wilde zien (en zo bewaken) of
er ergens tijdens mijn jaar een verandering in mijn schrijfstijl zou ontstaan. Het mes sneed zo aan twee kanten, mijn jaar kon ik
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In Afghanistan, 2012

‘bewaren’ en mijn achterban had een
dagelijks beeld van een jaar missie.”
Het is een boek geworden van 300 blad
zijden dat de lezer meeneemt op een reis
naar Afghanistan, de hoogte, de droogte,
de afstand en de cultuur. Zaken als het
gevangen zitten op een kamp, de grote
tegenstellingen en het werken in een
internationale setting met veel verschil
lende culturen komen voorbij. Het be
handelt alle aspecten van leven en wer
ken in een oorlogsgebied; een jaar lang
in Kabul wonen, leven en werken is an
ders dan de vredige thuissituatie. Het
accent van het boek ligt overigens niet
op de gewelddadigheden die plaatsvon
den tijdens zijn ’tour’.
 
Over het vergelijken van de uitzending
naar Libanon en die naar Afghanistan
zegt Jan, dat in diverse passages van zijn
boek deze overeenkomsten en verschil
len ruimschoots aan bod komen. Uiter
aard vind je overeenkomsten qua cul
tuur, qua land en qua uitzending, waarbij
de communicatie met thuis de grootste
bandbreedte heeft qua overeenkom
sten, maar zeker ook verschillen.
 
Is het anders als je op latere leeftijd uit
gezonden wordt, kun je iets zeggen over
de impact op jezelf en je gezin? “In mijn
beleving geeft een uitzending op latere
leeftijd een grotere kans op terugkomen
zonder geestelijke problemen, je bent
immers rijper en hebt meer levenswijs
heid en -ervaring. Mijn gezin stond er
vanaf dag één positief tegenover, ze
hadden vetorecht tot op de dag van mijn
vertrek en dat gaf rust. Verder gunden ze
me de ervaring en de kans om op inter
nationaal niveau ervaring op te doen met
onderwijs en onderwijs ontwikkeling.”

Tot slot zegt Jan: “Als iemand geïnteresseerd is in een boekbespreking hierover, gelardeerd met een selectie van de grote
hoeveelheid beeldmateriaal, zowel filmpjes als foto's, dan verzorg ik die graag.”
Reacties op dit aanbod eventueel via redactie@unifilvereniging.nl

Het boek ‘Zwoegen in de zandbak’ kost € 20,95 en is uitsluitend verkrijgbaar via de uitgever  www.freemusketeers.nl Let op: de
opbrengst van het boek is bestemd voor KiKa (het kinderkankerfonds). Free Musketeers schrijft over het boek:  "In handen heeft u het
verslag van een jaar missieleven in Afghanistan. Een jaar lang deel uitmakend van de EUPOL trainingsmissie in Kabul. Het beschrijft
de spanning van leven en werken in een oorlogsgebied, in een land dat zich langzaam probeert te ontworstelen aan de greep en de
invloed van de Taliban. Het is een pakkend relaas geworden, doorspekt met anekdotes en vergelijkingen met het missieleven ruim
dertig jaar geleden in Libanon. Ondanks de soms ingrijpende gebeurtenissen blijft het een boek dat makkelijk weg leest. Een boek dat
u niet zomaar weglegt"
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Bevrijding Eindhoven 70 jaar
Traditiegetrouw wordt op 18 september de Bevrijding van
Eindhoven gevierd.  70 jaar geleden werd Eindhoven op die
dag bevrijd, als onderdeel van de Operatie Market Garden.
Evenzo is het een traditie geworden dat na-oorlogse veteranen
deelnemen aan dat defilé. Ook dit jaar was Veteranen Inloop
centrum De Treffer in Eindhoven het verzamelpunt. Veteranen
van alle leeftijden en missies ontmoeten elkaar daar, alvorens
af te marcheren naar het beginpunt op het 18 septemberplein.
Het is eigenlijk ook een traditie in De Treffer: ‘Soep van Sjuul’. 
Libanonveteraan Sjuul de Vries had ’s ochtends al een grote
pan erwtensoep gemaakt voor de bezoekende Market-Garden
veteranen. Voor de veteranen, die ’s middags kwamen, heeft
hij daarna een grote pan soep (30 liter) gemaakt. Compliment
weer voor alle veteranen en vrijwilligers, die hebben meege
werkt aan deze editie van 'Eindhoven'.
Er was groots uitgepakt voor dit ‘jubileum’, vele voertuigen uit
de optocht 70 jaar Market Garden sloten aan. Vooral was het te
zien aan het Stadhuisplein, dat in tegenstelling tot eerdere
edities omrand was met tribunes, een podium en een gedeel
telijke overkapping. Dat laatste kwam goed van pas, want juist
op het moment dat de ceremonie op het plein zou aanvangen,
opende de hemel zich voor een enorme stortbui. Het was de
hele dag mooi weer geweest….. De regen hebben de vetera
nen getrotseerd. Na de toespraken en de volksliederen trad
zangeres Do nog op. Het Bevrijdingsvuur, naar Eindhoven
overgebracht vanuit Bayeux (F), is weer doorgegeven aan het
Comité 4 en 5 mei Wageningen voor de herdenking en festivi
teiten van volgend jaar, wanneer het hele land stil zal staan bij
70 jaar herdenking en bevrijding.

Het detachement jonge veteranen met de vertegenwoordigers van de
UNIFIL vereniging, aangekomen op het drukke Stadhuisplein van
Eindhoven. 

Het detachement veteranen vanuit De Treffer was samenge
steld uit Unifillers, MFO’ers, de Vereniging Jonge Veteranen en
veteranen vanuit De Treffer zelf. Een mooi voorbeeld van
samen optrekken, met een detachement met verschillende
outfits. Langs de route was het druk, er werd veel geapplaudi
seerd. Voor het eerst liep er een detachement politieveteranen
mee, met een Libanonveteraan in hun midden. Gezamenlijk
droegen zij de vlaggen van de Verenigde Naties en de Europe
se Unie. 

Inloophuis De Ouwestomp
Vught

Sinds 22 juli 2012 bestaat het Veteranen Inloophuis De Ouwest
omp in Vught. Het is gevestigd in de voormalige Isabellakazer
ne aan de Reutsedijk. De Ouwestomp is er voor alle veteranen
ongeacht hun rang, dienstvak of achtergrond. Maar ook oud
dienstplichtigen, dienstslachtoffers, militairen post actief of

actief zijn van harte welkom.
De missie van De Ouwestomp is een
praatje pot, een luisterend oor in een
gezellige omgeving. Een van de gas
ten, een veteraan, liet onlangs een

boodschap achter op de Facebookpagina van De Ouwestomp:
“Zeer gastvrije en vriendelijke mensen. Bedankt voor de gezellig
heid en de geweldige ontvangst. Tot de volgende keer. Top
locatie.”  Verscheidene Unifillers hebben de weg naar Vught
reeds gevonden.
Iedere week opent Inloophuis de Ouwestomp zijn deuren voor
veteranen, dienstslachtoffers en familieleden. De locatie is ook
erg geschikt voor vergaderingen, reünies en andere bijeen
komsten. Er is voldoende parkeerplaats.
Iedere tweede donderdag van de maand is er een inloop uur
voor juridische vraagstukken. Aan een advocaat kunnen juridi
sche vragen voorgelegd worden. Hoewel deze aanwezig zal
zijn tijdens het inloop uur, is het wenselijk om op voorhand aan
te geven dat u komt. Voor vragen en aanmelding kunt u contact
opnemen met de beheerder van De Ouwe Stomp (gegevens
onderaan) .
Contactgegevens:
Veteranen Inloophuis Ouwestomp (samenwerkingsverband
Veteranen Ontmoetings Centra V.O.C.)
Voormalige Isabellakazerne
Reutsedijk 7
5264 PC Vught
Openingstijden:
Dinsdag 09.30 – 17.00 uur
Donderdag 09.30 – 17.00 uur
Ook op sommige zondagen geopend, raadpleeg hiervoor de
facebookpagina.
Telefoonnummer:  06 22445111
Emailadres:  jeroen@ouwestomp.nl
https://www.facebook.com/VeteranenInloophuisOuweStomp
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Veteranenloket
Op  11 juni 2014 is het Veteranenloket geopend. Het Veteranenloket biedt toegang tot bestaande zorg en dienstverlening van
het ministerie van Defensie, het Veteraneninstituut (Vi), het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV), het Algemeen Burger
lijk Pensioenfonds (ABP) en het Veteranen Platform (VP). Centraal bereikbaar via één website en één telefoonnummer. Voor een
acute zorgvraag is het loket ook buiten kantooruren bereikbaar.
U kunt bij het loket terecht met elke vraag op het gebied van dienstverlening en zorg: klein of groot, persoonlijk of praktisch.
Dat geldt ook voor uw relaties.
 
Veteranen, militaire oorlogs- en dienstslachtoffers en hun relaties bij het Veteranenloket terecht kunnen met zorgvragen maar
ook voor andere relevante informatie. Dan krijgt men een zorgcoördinator toegewezen. Dit geldt zowel bij materiële hulpvragen
als bij psychische hulpvragen. De zorgcoördinator inventariseert welke concrete hulpvraag er is en geleidt door naar de juiste
dienstverleners. 
 
088-3340000
 
 info@veteranenloket.nl
 
www.veteranenloket.nl

Nuldelijnsondersteuning NUV
Van het werk van onze nuldelijns ondersteuners wordt ieder kwartaal een overzicht gemaakt van hun werkzaamheden. Het is
goed om daar in deze Dubbel Vier een kort verslag van te doen. Nuldelijns is laagdrempelig, van, door en voor veteranen. Het
achterliggende kwartaal zijn er bijna 60 contacturen geweest met veteranen of partners die contact hebben opgenomen. In de
meeste gevallen gaat het om een luisterend oor voor veteranen en hun partners. Soms omdat het ‘even niet gaat’, een enkele
keer is het een juridische vraag. In een aantal gevallen heeft doorverwijzing plaatsgevonden richting het Veteranenloket. In de
meeste gevallen ging het om Unifillers, maar er zijn ook contacten geweest met veteranen van andere missies. Alleen maar goed,
het is belangrijk er te zijn voor anderen ongeacht de missie.
Mocht je zelf om een praatje met een van onze helpers verlegen zitten, schroom niet en neem eens contact op.
 
Alle nuldelijns ondersteuners hebben de opleiding tot nuldelijns ondersteuner doorlopen. In november komen zij weer bij elkaar
om met elkaar ervaringen uit te wisselen plus op de hoogte gesteld worden van de laatste ontwikkelingen op het gebied van
veteranenzorg. Nuldelijns ondersteuning voor veteranen is een project van het Veteranen Platform. Cees van Ingen is voor de
UNIFIL Vereniging de coördinator Nuldelijns ondersteuning. Per regio staat hieronder aangegeven wie voor de vereniging de
nuldelijns ondersteuners zijn.

Cees van Ingen ZH/NBr.midden 06-24167686 Ico  Jongerden Overijssel 06-84426710
Cor Aalbregt Utrecht 06-12304236 Eike-Jan  Koster ZH 06-40439692
Henk Baas Fl./A'dam 06-39864658 Jan Leenslag ZH 06-40500856
Wim  van Beek Gelderland 06-81321886 Hans van Lent ZH/NBr.midden 06-28295477
Gerrie  van Beek-Klaij Gelderland 06-81321886 Klaas  Mars Ov.west/Fl. 06-51082753
Eric Bovelander Brab. Zuid-Oost 06-40497583 Jos Remmen Limburg 06-24181523
Kees de Brie Friesland 06-49800099 Kees Tinga NH/Utrecht 06-25129492
Piet van Eekelen West Brab/Zlnd 06-40434536 Johannes  Veltman Gelderland 06-24165879
Tom  Hippe A'dam/NH 06-40556128 Henk de Wit Groningen 06-31071229
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Indien onbestelbaar:  Sjaak Neelen, Ericalaan 16, 6086 CV Neer

www.editoo.nl


